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Een stukje geschreven door Hans Buitenhuis.

 

                                                    De Trekhaak. 

 

Het is al een poos geleden, Bas was nog een klein mannetje. 

Het Steib zijspan zat al aan de motor en toen kreeg ik het idee, dat als er een aanhangertje 

achter het span kwam, Bas en z'n rolstoeltje mee kon. 

John Pauli en Theo-tje zagen het wel zitten en na enkele weken, stond er een 

rolstoelaanhangertje met keurig in de kleur van het zijspan gespoten spatborden, er was ook 

een trekhaak geconstrueerd. 

In die tijd was het nog verboden om een met aanhanger achter een zijspan te rijden, maar ach. 

 

 

 

 

 

Het was zondagochtend op ons Internationale weekend, op het terrein van Don Bosco, 

iedereen was aan het inpakken en opruimen. 

Ken Lautenslager had z'n vouwtent al ingepakt, ik liep er langs en kreeg een idee, Ger 

Harland zag me kijken en kwam naar me toe, even met hem overlegd, hij zei dat ik gek was. 
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Ik dacht, ik doe het toch en de vouwwagen, achter het zijspan aangekoppeld. 

De motor gestart, en in z'n 1 geschakeld. 
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Ik ben toen heel langzaam van het basketbal pleintje richting het hoofdgebouw gereden, 

het was natuurlijk een aardige vracht. 

Kreeg natuurlijk een hoop commentaar onderweg , ineens hoorde ik een angstige schreeuw 

“DAAR IS DIE TREKHAAK NIET VOOR GEMAAKT“ 

Je kan wel raden wie dat riep, één van de constructeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mooiste kwam nog, na een rustige maar zware rit, bekend voor iedereen die het terrein 

kent, aangekomen bij het hoofdgebouw, kwam er een gast (letterlijk) die dol enthousiast, dat 

hij me hier weer tegen kwam, mijn hand kwam schudden en vertelde, dat hij mij met deze 

combinatie, had zien rijden in......... 

             

                           

                                                              FRANKRIJK ! 

                                              

 

 

Waar gebeurde anekdote door,  

Hans Buitenhuis. 


