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Van Hans Verweij. 

In 1972 kocht ik mijn eerste Harley, gekocht langs een gracht in A’dam voor 800 Gulden. 

                                          

Al snel veranderde hij in een chopper, voor die tijd schokkend en een aanklacht tegen de 

gevestigde   orde.                                                             
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Na wat omzwervingen bij motor clubs die al vroeg colers droegen, alles niet zo nauw namen 

en er een leefstijl op na hielden van sex, drugs en rock and roll. 

                                       

In 1980 kwam ik via een oude vriend in contact met de Oldtimers waar hij lid van was.                          

Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd mee te gaan naar een club avond.                                    

Samen reden we door het monumentale hek van Don Bosco, een soort park voor ons en aan 

het eind een heus Kasteel.                                                                                                                                                    

Op dat moment heb ik gedacht: Tering, deze gasten hebben het voor elkaar, die hebben een 

geweldig clubhuis !!!!                                                                                                                                              

In Adam hadden ze het mooi voor elkaar en ook in Gouda was het groot en goed geregeld, 

maar dit sloeg toch wel alles.                                                                                                                                            

Wat een oprijlaan en wat een geweldig club huis!                                                                                                

Na binnenkomst bleek het toch net even anders dan mijn eerste gedachten waren en bleek 

alleen de kantine een keer in de maand gehuurd te zijn.                                                                                           

Maar goed wel een club waar veel leuke, gezellige en bijzondere mensen kwamen en nog 

steeds ,er een relaxte sfeer hing en een hoop bijzondere motorfietsen, of te wel ik kom er 

nog  met veel plezier. 

                  Op de zijspan 30 jaar geleden. 

                                                      Hans Verweij.        


