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                          Biografie geschreven door Aad Samwel DEEL 5  De jaren 1981 ς 1985. 

 1981 

Het bestuur was nog ongewijzigd, maar omdat de pres.  al vertrokken was naar het buitenland nam 

Leo Hoogland het voorzitterschap voor 1 keer over.                                                                                                   

In febr.  nam Larry Elias  na stemming het  stokje over van Jos van Berkel omdat die dus plots 

vertrokken was naar Liechtenstein wegens een nieuwe baan.                                                                         

Wilma kocht eindelijk een echte H-D, een KH die bij Aas S. opgehaald werd.                                            

Die was niet thuis, want hij was net vertrokken naar Polen om zijn onderdelen fabricage in goede 

banen te leiden.                                                                                                                                                         

De buurman vertrouwde het niet, belde de politie , maar de nieuwe eigenaren werden niet gesnapt 

omdat de vrouwelijke agent bij Aad z'n bruggetje zonder vangrail  het politie voertuig pardoes de 

sloot inreed. 

 

 

       

              Beroemd Schilderij van ons lid Wilma de Boer. Het bestuur is geportretteerd! 
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De halve club ging gezamenlijk op Rock and Roll les bij Dansschool van der Meulen, want The Stray 

Cats hadden een revival ontketend en daar profiteerden de rockers onder ons natuurlijk van.               

Er werd  door een twintigtal Oldtimers ingeschreven, ook de vrijgezellen en er werden allerlei 

acrobatische foefjesgeleerd.                                                                                                                                 

De salto, de flirt, de heupzwaai, trui uittrekken, de twirl, en nog vele variaties werden er in geramd. 

Zonnebrillen werden aangeschaft, brylcreem kwam uit de kast van opa of nieuw gekocht en de toer 

van de Oldtimers langs de regionale disco's kon beginnen.                                                                                 

Mac Taple , onze club huis-band, trad een keer op in Hazerswou, wij er dus heen, met deels vetkuif en 

de juiste kleding.                                                                                                                                                       

Onze leden dansten hun dansje, de meisjes vlogen door de lucht, na afloop waren we het nog niet zat 

en werd het feestje voorgezet bij Kleffe Ger alias het Vuile Hemd.  

       

                                                         

Ken en Marlice in 1973 ! 
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Ken werd eindelijk lid, zijn Liberator had hij al vele jaren maar  hij moest zo lang wachten omdat eerst  

de kindertjes gemaakt moesten worden en  hij zijn eerste Liberator totaal los reed  tegen een auto,  in 

zijn proefrijbewijs periode, ergens rond 1973. (zonder schuld overigens). 

         Vetkuif uit de club. 

 

                              

                                           John Pauli tijdens  "optreden"  in de Bijenkorf .                     
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     Jongste lid van de Oldtimers, geboren bijna op het Don Bosco treffen.  
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Het Paasweekend in Eersel was weer top.                                                                                                                

Mister motor verkiezing op zaterdag ( in onderbroek).                                                                                  

De meisjes gaven punten dus dat was al hilarisch genoeg.                                                                               

Om 12 uur 's nacht kampioen ver of hoog pissen. (hoog pissen was gevaarlijker want dan kon je je 

eigen kop onder zeiken).                                                                                                                                       

Het was onderbroekenlol, maar heel langzamerhand waren "de meissies" er ook aan gewend, en 

namen ze de kinders mee. 

Andere treffens dit jaar door de club gepromoot; Rit Den Bosch, 10 jaar Eagle weekend, Rit 

Amsterdam, rally Les Morfals, en rally H-D Antwerp.                                                                                              

Piet van Rijn deed zijn intree in de club met een zeer verantwoorde intro in de Spiegel en menig lid 

zou zijn gebitje later aan hem toevertrouwen. 

De douwtrap competitie tussen Ronald en Sjaak liep dit jaar spaak.                                                                

Sjaak scheet een bosje vol na overmatig spiritualiën gebruik, Ronald die achter hem liep belande 

daarin en door de taaiheid van het goedje was het oneerlijk spel, waardoor de eind uitslag zeer 

discutabel was en een van de twee leden er de brui aan gaf.                                                                         

In deze jaren waren de eigen weekenden in elk geval in het teken van Paal, Pies, Poep, Onderbroek 

verkiezingen e.d.                                                                                                                                                          

Er moest dus op de Macho manier uitgevochten worden wie de grootste had (mond?). 

De Harley fabriek werd verkocht aan het management omdat er onder AMF een zooitje van was 

gemaakt en de leden begonnen meer met DS'en rond te rijden i.p.v. op de motor.                                 

De verlokkingen buiten de club waren moeilijk te negeren maar gelukkig bleef de harde kern de club 

trouw en wilde zijn pensioen halen al rijdend op een WL (A, C, H), of ander oud gebakje. 
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Het 15 jarig bestaan werd gevierd in Lunteren, daar hadden de Oldtimers al eerder feest gevierd, 

helaas was het niet zo druk, de datum was eerst fout doorgegeven, het weer zat niet mee, maar 

gezellig was het als vanouds. 

                                  

                          

                           Veel schermen en zijspannen, de kinders moesten ook mee naar Lunteren 

Op 13 juni waren we te gast weer in Brabant.                                                                                                      

Nu in Aarle Rixtel alwaar een nieuwe generatie Harley rijders the Holy Grail ontdekt had.                               

Enfin het was Brabant en ze zouden wel een stempel zetten op het Harley gebeuren.                                

Het was bier aan de meter, eieren eten tot je er bij neer viel en andere slapstick, maar lollig was het 

wel.                                                                                                                                                                                   

Later zou deze club de grootste H-D  swapmeet en show organiseren in het zuiden des Land's voor 

vele jaren. 

Don Bosco stond weer op de planning, het werd alsmaar drukker maar de vele handen die 

meehielpen zorgden er wel voor dat het een goede naam opleverde voor de Oldtimers als organisator 

van een evenement.                                                                                                                                                 

De eerste barsten waren wel te zien omdat er door een aantal bezoekers misbruik gemaakt werd van 

onze gastvrijheid.                                                                                                                                                     

Aad, Theo,??  en Ken ontwierpen en bouwden in de kelder van Don Bosco  alle apparaten voor de 

behendigheidsproeven  en later de race driewielers.                                                                                      

Dat was een nuttige en zinvolle besteding van de dinsdagavond in de winter en voorjaars weken want 

anders moest je thuis zitten om met moeders naar haar favoriete TV programma te kijken. 
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                                              Ton Wijnmalen bij de bekende poort met banner. 

                                             




